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Beste vriend! 

Martyn Lloyd Jones zei ooit: “Beseffen we alle-
maal dat het belangrijkste wat we in deze wereld 
moeten doen, is ons voorbereiden op de eeu-
wigheid?” Ik kan niet wachten om van onze Hei-
land en Heer de woorden te horen: “Goed gedaan, 
goede en trouwe dienaar.” Mijn gebed is dat ik een 
goede dienaar van Christus mag zijn in alle mo-
menten van mijn leven en een trouwe dienaar van 
mijn Meester, Jezus. Tegelijkertijd bid ik hetzelfde 
voor jou: dat de Heer je zal bewaren en dat jij een 
goede en trouwe dienaar zult zijn alle dagen van je 
leven. 

April is een ongelooflijke maand geweest waarin 
we de hand van de Heer hebben gezien in ons 
gezin en onze bediening. 

• In onze vorige brief deelden we met jullie dat 
God een geweldig gezin nabij het ziekenhuis in 
Padua heeft voorzien, dat bereid was te helpen 
met de documentatie. In april hebben zij zich 
opofferend ingezet om alle informatie te ver-
zamelen. Plotseling, aan het begin van de 
maand, vertelden ze ons dat het hen gelukt was 
een afspraak te plannen voor Bona's documen-
tatie. We waren erg verrast dat dit zo snel ging; we reden meteen van Albanië naar Italië. We 

werden enorm gezegend door de gastvrijheid van deze 
broeders en zusters in Christus. Tot onze verbazing 
duurde het slechts drie dagen om alle documentatie voor 
Bona in te dienen, waarna we weer naar huis keerden. 
Normaal moeten mensen maanden wachten om alle doc-
umentatie te regelen. God was zo goed. We wachten nu 
tot het overheidskantoor belt om Bona haar kaart te 
geven, die nodig is zodat al haar medische bezoeken gra-
tis zijn. Dit is een grote hulp, aangezien we maandelijks 
ongeveer €1000 betalen voor haar medische bezoeken in 
Italië. We zijn ontzettend dankbaar voor dit geweldige 
gezin en deze geweldige kerk die ons zo opofferend 
heeft geholpen en ontvangen. 

• We willen jullie ook laten weten dat haar gezondheidssituatie stabiel is, en we prijzen de Heer dat 
we deze situatie zo ervaren. 

FAMILIEHOEK 
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 EMANUELKERK 

• Er is niets wat ik (Edi) meer verlang dan dat mensen oprecht de Heer leren kennen, zich bekeren en het Evan-

gelie geloven. Dat is het belangrijkste in het leven van een mens. Graag deel ik drie levens die zijn geraakt door 

het Evangelie. 

A. Frencis, Dori en Albi maken deel 

uit van het tienerprogramma dat we 

enkele maanden geleden zijn gestart. 

Frencis is een meisje dat zichzelf als 

agnost identificeerde toen ze voor het 

eerst kwam, en Dori is een ander meis-

je dat vanaf het begin interesse toonde 

in Christus. Albi is a boy who had the 

wish to participate in this teenage pro-

ject. Naarmate de tijd verstreek, is het 

Evangelie keer op keer duidelijk met hen gedeeld — zowel door ons als door Ameri-

kaanse tieners die ze online hebben ontmoet. Het is een groot voorrecht om te kunnen 

vertellen dat Frencis en Dori ermee hebben ingestemd om wekelijks een Bijbelstudie met 

ons te doen, en ze hebben een grote wens uitgesproken om meer over de Heer te leren. 

Bona en ik zijn begonnen om samen met hen het Evangelie van Johannes te behandelen. 

Tegelijkertijd is Albi sterk veranderd. Een paar dagen geleden stuurde hij me een bericht 

en vroeg om een persoonlijk gesprek. We ontmoetten elkaar, en hij gaf toe dat alles wat 

hij over Jezus had gehoord hem diep had geraakt, en dat hij voor het eerst in zijn leven al meer dan een week niet 

tot Allah had gebeden. Hij zei dat hij hulp wilde om meer over Jezus te leren. Bid alstublieft dat Frencis, Dori en 

Albi een oprechte bekering mogen ervaren en een blijvend verlangen om in de Heer te groeien. 

B. We hebben een geweldig evangelisatieproject via Engelse 

les in de Emanuelkerk. Vier keer per week, al acht maanden 

lang, komen we samen met zo’n veertig mensen aan wie we 

helpen hun Engels te verbeteren. We gebruiken de Bijbel als 

lesmateriaal, en het Evangelie is duidelijk verkondigd. Bid 

alstublieft dat zij de Heer mogen leren kennen. 

C. De zomer biedt een geweldige gelegenheid voor onze 

buurt om het Evangelie te horen. We zijn zo dankbaar voor de 

vele broeders en zusters die deze zomer vanuit het buitenland 

komen om ons te helpen met verschillende vormen van evan-

gelisatie. Bid alstublieft dat de Heer harten zal openen zodat 

zij in Christus zullen geloven. Ook hopen we deze zomer ongeveer 5000 Bijbels te verspreiden in de omgeving 

van de kerk. 

D. Het gebouw van Emanuelkerk is voor ongeveer 90% klaar; we zijn zo dankbaar voor deze prachtige plek die 

plaats zal bieden aan 120 mensen om samen te komen en te aanbidden. De Heer is zo goed voor ons geweest, en 

we hebben de mogelijkheid om het stuk land naast de kerk aan te kopen, zodat we dit kunnen gebruiken als 

ontmoetingsplek voor gezinnen, kinderen en jongeren. Het 

gebied Fresku telt 60.000 inwoners die in appartementen wo-

nen, en er is geen park of plek waar kinderen en jongeren 

samen kunnen komen. Onze hoop is dat dit stuk grond een 

plaats voor de gemeenschap zal worden om tijd door te 

brengen en dat dit een kans biedt om het Evangelie met velen 

te delen. De grond kost €90.000 en het zal ongeveer €60.000 

kosten om het functioneel te maken voor de gemeenschap. Bid 

alstublieft dat de Heer in deze financiële behoefte zal voor-

zien. 

This is Albi 

Frensis and Dori 
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De kerk in het oosten van Turkije doet prachtig 
werk in hun regio. Hun stad is een grote stad met 
ongeveer 2 miljoen inwoners, en zij bidden om 
het Evangelie met moed te kunnen verspreiden. 
Onlangs was er een negendaagse vakantie. De 
straten waren erg druk. We hebben van deze gele-
genheid gebruikgemaakt om veel Bijbels uit te 
delen en hadden veel goede gesprekken. We bid-
den dat we in de loop van een jaar ongeveer 
10.000 Bijbels kunnen verspreiden. Bid alstublieft 
voor open harten. 
De kerkplanting onder Iraniërs had een geweldige 
Paasviering waarbij veel Iraanse vluchtelingen uit 

verschillende delen van Turkije werden uitgenodigd om de opstanding van Christus te vieren. On-
geveer 80 mensen kwamen samen en hoorden het Evangelie. Bid alstublieft voor de redding van 
deze mensen die het Evangelie hebben gehoord. 

KERKEN IN TURKIJE 

VOORBEREIDING VOOR NIEUWE KERKPLANTINGEN 

Als bediening zullen we, door Gods 
genade, in 2025 voorbereidingen 
treffen voor nieuwe kerkplantingen 
die in 2026 zullen starten. In 2025 
zullen we mogelijkheden verkennen 
en de fundamenten leggen voor 
deze toekomstige potentiële kerken. 
We zouden het enorm waarderen als 
jullie willen bidden voor Gods 
leiding terwijl we nieuwe gebieden 
verkennen waar nog geen kerken 
zijn. In de komende maanden zullen 
we jullie op de hoogte houden van 
deze stappen. 
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• Door Gods genade zijn we gestart 

met het documentatieproces voor 

de groep uit het noorden van Afrika 

om naar Albanië te komen voor 

training. Bid alstublieft dat de Heer 

dit proces snel en soepel zal laten 

verlopen. 

• Bid ook alstublieft voor de leraren 

die naar Albanië zullen komen, ter-

wijl zij zich voorbereiden op het 

onderwijzen van deze voorgangers 

en hun families. Terwijl we ons 

voorbereiden op hun komst, zijn we enthousiast om te delen dat we een geweldig team van leraren uit 

verschillende delen van de wereld hebben die zullen helpen met onderwijs over de Bijbel, hermeneutiek, 

en hoe deze mannen betere predikers kunnen worden. 

• Tegelijkertijd hebben we een goed netwerk opgebouwd met Albanese bedrijven, waar deze mensen 

tijdens hun verblijf in Albanië gratis een 

beroepsopleiding kunnen volgen, zodat zij na teru-

gkeer naar hun land in staat zijn om voor hun gezin-

nen te zorgen. 

• Op dit moment hebben we het bouwproces voor 

het 

In-

ternationaal Bijbels Trainingscentrum tijdelijk stilgelegd 

vanwege de financiële situatie. We bidden dat de Heer 

zal voorzien in €183.809 voor het tweede gebouw en 

€280.000 voor meubels, apparatuur, lesmateriaal, 

klaslokalen, keukens, enzovoort. We zullen het 

bouwproject hervatten zodra we het volledige bedrag 

beschikbaar hebben, zodat we kunnen besparen op de 

loonkosten van de arbeiders. Bid alstublieft met ons 

mee. 

INTERNATIONAAL BIJBELS TRAININGSCENTRUM 

 Heeft ons werk in Albanië indruk op u gemaakt en zou u ons willen onder-

steunen?  

Uw financiële bijdrage is zeer welkom en kan via rekeningnummer  

NL81 RABO 0167779109 t.n.v.   

Stichting Illyricum overgemaakt worden o.v.v. “Illyricum Movement Albania”   

Hartelijk Dank voor uw bijdrage! 

Voor contributie:  


