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DEMO FAMILIE HOEK!

Groeten, lieve vriend!

Er is een last in het hart van elke gelovige —
voor gezinsleden, broers en zussen, moeder
en vader die niet gered zijn, die in de duist-
ernis verkeren en niet in staat zijn het licht te
zien. Gedurende deze periode bidden we voor
onze familieleden zodat zij de Heer mogen
leren kennen, en we zouden ook graag voor
jouw geliefden bidden, dat zij de Heer mogen
leren kennen.

Het is alleen de Heer die het hart van een per-

soon kan openen en het hart van steen kan vervangen door een hart van vlees. Weet dus dat we bidden
voor hun redding, maar we bidden ook dat de Heer jou en andere middelen zal gebruiken zodat zij de
Heer mogen leren kennen.

O, hoe machteloos we zijn, en prijs de Heer dat het zo is, zodat wij de Heer volledig kunnen verheer-
lijken wanneer de redding tot hen komt.

Laat ons alstublieft weten hoe we specifiek voor jouw geliefden kunnen bidden; we bidden graag voor
hen bij naam.

Als familie gaat het heel goed met ons, door Gods genade. Van mei tot nu toe hebben we de beste tijd
meegemaakt; Bona’s gezondheid is stabiel, en we danken de Heer voor Zijn hand. We gaan eenmaal
per maand naar Itali€ voor een speciale behandeling die zij krijgt via een infuus, die we niet in Albanié
kunnen krijgen. In februari zullen we terug zijn in Los Angeles, aangezien de artsen dan enkele bel-
angrijke testen voor Bona zullen uitvoeren. God is zo goed voor ons; we zijn zo dankbaar in ons hart.

We missen Noel enorm; hoewel we bijna drie keer per dag met hem praten, missen we zijn aan-
wezigheid. Door Gods genade doet hij het heel goed aan de Master’s University; hij houdt ervan en
groeit zo veel in kennis en passie voor de Heer. Ik (Edi) vind het geweldig wanneer hij me uitlegt wat
de Heer hem leert uit de Schrift. Ook Sion groeit enorm; hij is als een rechterhand voor mij en wandelt
zo trouw met de Heer.

O, wat zijn Bona en ik gezegend met Noel en Sion; er is geen groter verlangen en geen grotere
vreugde voor ouders dan te zien hoe hun kinderen trouw met Christus wandelen. We zijn zo dankbaar
voor de Heer, want het was alleen Zijn genade en genade alleen.

Lieve vriend, bedankt dat je ons toestaat om ons leven en het werk met je te delen. We zijn dankbaar.
Terwijl je leest wat de Heer doet in onze regio, overweeg dan om voor elke kerk en het werk te bidden.



INTERNATIONAAL BIJBELS TRAININGSCENTRUM
(IBTC)

e Financiéle ondersteuning voor IBTC

A. We kijken ernaar uit om de tweede groep van pastors en
hun gezinnen te verwelkomen die uit afgelegen gebieden in
het noordwesten van Afrika zullen komen. Zij zullen begin
2025 naar Albani€ komen voor training in drie aspecten: 1.
Bijbel/Dogmatiek 2. Het leren van een vak 3. Thuisonder-
wijs, zodat zij de volgende generatie goed kunnen disci-
pelen.

B. Voor de IBTC-campus om gereed te zijn. We hebben
twee gebouwen van elk vier verdiepingen nodig die volledig
zijn uitgerust met alle noodzakelijke voorzieningen, zodat
de gezinnen van pastors uit afgelegen gebieden van de
wereld kunnen verblijven en leren tijdens de maanden dat
zij in Albanié€ zijn. Ons gebed is dat 45 gezinnen elk jaar
getraind zullen worden.

We zouden het oprecht waarderen als u voor deze speci-
fieke behoefte zou willen bidden, en we moedigen u aan
om deze specifieke behoefte te delen met andere broeders
en zusters. In november en december willen we ons rich-
ten op dit specifieke financi€le aspect. B 0 A VL
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In totaal bidden we dat de Heer €564.902 zal voorzien.
Dit bedrag is specifiek verdeeld als volgt:

® €96.000 voor de gezinnen die begin 2025 zullen komen

e €188.902 voor de bouw van het tweede gebouw

e €280.000 voor meubels, apparatuur, lesmaterialen, klaslokalen en keuken voor het eerste gebouw

De financi€le steun kan online worden gestuurd via https://illyricum.nl/giften/ of door een cheque op
naam van Illyricum Movement te schrijven met de opmerking: Voorkeur voor IBTC en deze te sturen
naar: Uw financiéle bijdrage is zeer welkom en kan via rekeningnummer NL81 RABO
0167779109 t.n.v.

Stichting Illyricum overgemaakt worden o.v.v. “Illyricum Movement Albania”



NIEUWS VAN EMANUEL KERK

e Missionarissen gezocht. Er is een grote be- gge
hoefte binnen de Emanuel Kerk aan twee echt- ¥#
paren of vier alleenstaande mensen die met ons
willen dienen als missionarissen. We bidden
dat de Heer godvruchtige mensen zal sturen die
in staat zijn om gezonde leerstellingen te onder-
wijzen en gelovigen te discipelen die jongeren
en jongvolwassenen zullen dienen. We zouden
het enorm waarderen als u voor deze behoefte
wilt bidden en deze met uw kerk en gelovigen
die u kent wilt delen. Als u mensen kent die mogelijk geinteresseerd zijn om fulltime voor enkele maanden tot en-
kele jaren te dienen, neem dan gerust contact met ons op via demofami-
lie@gmail.com.

e In oktober hadden we een
geweldige groep uit Oregon die
met ons kwam. 's Ochtends hielpen
ze het evangelie te delen door mid-
del van straat evangelisatie, en 's
avonds ontmoetten ze mensen van
verschillende leeftijden die naar de
Emanuel Kerk komen om Engels
te leren. De groep uit Oregon hielp
om het evangelie met velen van
hen te delen, en we hadden ook
een geweldige tijd met ongeveer 60 tieners. We zijn zo dankbaar voor deze
kostbare broeders en zusters die zich opofferden om met ons samen te werken
en met ons het evangelie te delen.

e Door Gods genade zijn we in oktober gestart met een tienerprogramma dat
32 weken zal duren. We hebben ongeveer 60 tieners die geen gelovigen zijn
en die komen via een samenwerking die onze kerk heeft met openbare
scholen in Tirana, Albanié. Elke zaterdag zullen ze naar de Emanuel Kerk
komen, waar ze het
evangelie zullen horen door middel van verschillende thema’s
gedurende deze periode. Vanaf het einde van januari zullen ze
online gekoppeld worden om eens in de twee weken met
Amerikaanse tieners te ontmoeten die toegewijde gelovigen
zijn, en zij zullen evangelische gesprekken voeren tot in mei.
Bid alstublieft dat de Heer de harten van deze tieners zal
openen voor het evangelie.

e Van oktober tot mei geven we Engelse lessen op locatie in
de Emanuel Kerk, waar mensen van verschillende leeftijden
Engels komen leren en we Bijbelpassages gebruiken als
leerboek. Bid alstublieft dat de Heer de harten van deze men-
sen zal openen voor de redding.

e We zijn zo blij om u te laten weten dat de Emanuel Kerk in
december (hopelijk met Kerstmis) naar ons nieuwe gebouw zal
verhuizen, dat God voor ons heeft voorzien. Op dit moment
zijn we druk bezig met het voorbereiden van de nieuwe locatie
en het gereedmaken ervan. We bidden dat de nieuwe locatie een zegen zal zijn voor de mensen en dat het licht van
het evangelie zich zal verspreiden. (Geschreven door Emanuel Kerk Ministers, Edi & Bona)




NIEUWS VAN EKLESIA KERK

Door Gods genade gaat het momenteel heel goed met de
situatie in de Eklesia Kerk. De mensen in deze ge-
meente wandelen met onze Heer Jezus Christus. God
heeft ons allen gezegend met een plaats om samen te
komen om te aanbidden, te bidden tot onze God, de
Vader, onze Heer Jezus Christus te danken voor Zijn
offer, en te
vragen om de
aanwezigheid
van de
Heilige Geest
in ons leven.
Bid alstublieft dat God onze harten en zielen zal troosten en
hen naar Zijn Woord en Zijn wil zal leiden. Bid dat God
onze harten en geesten zal vullen met Zijn liefde en Zijn . .

goedheid, zodat ieder van ons zal begrijpen dat we Hem

alles verschuldigd zijn. Gedurende de week hebben we verschillende bijeenkomsten, zoals de tienerbi-
jeenkomsten, de gratis wiskundelessen voor kinderen en tieners, de bijbelstudies voor vrouwen, en als
God het wil (Mat. 19:14), hopen we te beginnen met de zaterdagse kindermiddagen (leeftijd 8-12).

(Geschreven door Eklesia Kerk Ministers, Artur and Teuta)

NIEUWS VAN DE KOSOVO KERK

We zijn dankbaar voor God voor hoe onze kin-
derarbeid de afgelopen maanden gaat; er komen
steeds meer kinderen, en we zijn gezegend om hen te
hebben. Bid alstu-
blieft dat God deze
kinderen zal redden
en dat we in de
toekomst meer
kinderen en mensen
zullen hebben om te
dienen en te helpen
met deze bediening.
We hopen dat er in november een groep uit de Bijbelschool in
Erseké naar onze kerk komt voor een missieweek. Meestal komen er
5-6 studenten. Gedurende de week die ze hier zijn, proberen we te
evangeliseren in Malishevé. Bid dat deze tijd zal worden gebruikt
om te helpen, te bidden en iedereen aan te moedigen. Bid ook dat
God dit voor Zijn glorie zal gebruiken en dat het overall een
productieve week zal zijn in het bereiken van de verloren mensen.

(Geschreven door Kosovo Kerk Ministers, Xhevat en Valentina)



BELANGRIJKE MEDEDELING BETREFFENDE EKLESIA
KERK EN KOSOVO KERK

Zoals je weet, is onze visie om kerken te stichten en op te richten die onafhankelijk worden van II-
Iyricum en volledig zelfstandig blijven opereren. Bid alstublieft dat deze kerken zullen groeien in
volwassenheid en zich zullen voorbereiden op deze spannende fase. Op deze manier kunnen wij
als bediening doorgaan met het stichten en oprichten van meer nieuwe kerken die hetzelfde pad
zullen volgen. In dit licht willen we je op de hoogte brengen dat Kosovo Kerk zich aan het ver-
sterken is en tegen 31 december 2024 onafhankelijk kan worden van de Illyricum Beweging. Ekle-
sia Kerk zal ditzelfde pad volgen tegen februari 2025. God is zo goed. Bid alstublieft dat de Heer de
deuren zal openen voor ons om meer kerken te stichten in 2025.

DOE MEE ZOMER 2025!

We nodigen je graag uit om te overwegen om in de zomer van 2025 naar Albanié te komen en
deel te nemen aan het evangelisatie- en discipelschapproject
dat zal plaatsvinden van 15 juni tot 15 augustus 2025!

Onderdelen van het project:

* Deel het Evangelie met verschillende hulpmiddelen,
persoonlijke gesprekken, drama, kunst, muziek, enz.

* Leer Engels met de Bijbel als hulpmiddel.

* Gezinsleven evenementen: lessen over huwelijk,
opvoeding en thuisonderwijs.

* Discipelschapkamp.
» Jongerenbereik.

* Retraites voor echtparen.

* Bezoek bijbelse plaatsen.
Hoe lang kan ik blijven? We vragen dat je minimaal zeven dagen blijft.

Wat kost het? De kosten in het land zullen €100 per dag bedragen, inclusief vervoer, eten en
onderdak, exclusief de vliegtickets van en naar Albani¢.

VYoor contributie:

Heeft ons werk in Albanié indruk op u gemaakt en zou u ons willen onder-
steunen?

Uw financiéle bijdrage is zeer welkom en kan via rekeningnummer
NL81 RABO 0167779109 t.n.v.
Stichting Illyricum overgemaakt worden o.v.v. “Illyricum Movement Albania”

Hartelijk Dank voor uw bijdrage!



