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Gegroet lieve vriend,

We zijn terug in Albanié, in ons land, klaar om door te gaan met de
bediening die de Heer ons heeft toevertrouwd: het planten en vestigen
van kerken. We zijn teruggekomen van onze lange reis in de VS, zo
gezegend. We begonnen onze reis een jaar geleden in geloof, toen we
Albanié verlieten om naar de VS te gaan, zonder te weten wat er zou
gebeuren, hoe de Heer Zijn wil zou uitvoeren, of Bona's leven
gespaard zou blijven, hoe de Heer financieel zou voorzien en vele
andere onbekende aspecten. Maar God, rijk in barmhartigheid, liet ons
door deze moeilijke situatie heen lopen met Hem aanwezig in elk
aspect, en wij als gezin hebben de meest diepgaande relatie met de
Heer ooit ervaren.

Als gezin hebben we twee grote lessen geleerd tijdens deze moeilijke
lange reis: Leven voor Christus en dat de Kerk de enige smaak van de
hemel op aarde is.

Leven voor Christus betekent dat we Hem en alleen Hem glorie
willen brengen met onze gedachten, verlangens, gevoelens, beslissingen, handelingen, met ons hele
wezen. Wat er ook voor ons mag komen, Hij is soeverein, Hij heeft alles verordend, en wij hebben het
voorrecht om een persoonlijke relatie met Hem te hebben. Laten we daarom met vertrouwen naderen tot
de troon van genade, zodat we barmhartigheid mogen ontvangen en genade vinden om te helpen in tijd
van nood.

De Kerk is de enige smaak van de hemel op aarde. De Kerk bestaat niet uit perfecte mensen, maar uit
verlosten, die door de liefde die zij voor elkaar hebben herkend zullen worden. Zij zullen niet door de
wereld herkend worden omdat zij geen problemen hebben, of perfecte levens leiden, maar vanwege de
opofferende liefde die zij in werkelijkheid voor elkaar hebben, een liefde die duidelijk te zien zal zijn
door inzet. Honderden mensen die ongelovigen zijn, hebben gezien hoe de gelovigen voor ons hebben
gezorgd. Het is onbegrijpelijk voor de ongelovigen om te begrijpen hoe een persoon die geen familie is
van Bona, zoals Teresa, opofferend haar nier zou geven zodat Bona kan leven, hoe veel gelovigen een
enorme hoeveelheid financi€le steun hebben geboden om alle kosten te dekken, hoe een gelovige ons een
jaar lang in een huis liet wonen, hoe een andere gelovige de auto verzorgde. Verhalen zoals de onze en
vele andere laten de grote impact zien die het lichaam van Christus heeft in de wereld.

Beste vriend, als gezin bidden wij dat onze situatie een bemoediging voor jou zal zijn om dicht bij de
Heer te wandelen.

Doktersbezoek in Italié

Op 10 mei bezochten we het ziekenhuis in Itali€, en we waren zeer onder de indruk van hoe goed we
behandeld werden door de artsen in het ziekenhuis van Padua. Ze besteedden enkele uren om Bona’s
situatie bij te werken. Na het bekijken van het recente bloedonderzoek, bepaalden ze dat haar situatie
stabiel is en dat we in Itali€ moeten blijven voor een regelmatige controle van Bona, minstens één keer
per maand. Ons volgende bezoek aan Itali€ zal op 11 juni zijn. Ondertussen moeten we elke twee weken
bloedonderzoek doen in Albanié en de resultaten naar hen sturen, zodat ze haar situatie nauwlettend
kunnen volgen. Bid alstublieft dat Bona's lichaam de nier volledig zal accepteren en deze niet zal
afstoten.



ZOMER VOORBEREIDING
VOOR AL ONZE KERKPLANTEN

De zomer is een geweldige evangelisatiemogelijkheid voor al
onze kerken in Albanié. Elke kerkstaf verzamelt zich in deze
periode om in detail te plannen voor de zomer. Bid alstublieft
dat de Heer ons zal leiden en gebruiken voor de verspreiding
van het evan-
gelie.

Vanaf eind juni
tot midden au-
gustus, van
maandag tot
vrijdag in de ochtenden gedurende ongeveer 4 uur per
dag, organiseren we een Kinderkunstkamp
(vergelijkbaar met VBS) voor kinderen van 8 tot 14
jaar oud. Elke
zondag zullen de ouders deelnemen aan een evangelisa-
tieoptreden dat hun kinderen zullen uitvoeren. We ver-
wachten ongeveer 200 kinderen (die geen gelovigen zijn) in
alle drie de kerken. Bid alstublieft voor open harten voor deze
kinderen en hun ouders.

Bijna elke late namiddag zullen er verschillende programma's
zijn voor de kerken, zoals het bereiken van de jeugd, straat
evangelisatie, het persoonlijk lesgeven in Engels (met de Bi-
jbel als tekstboek), en huisbezoeken.

Tegelijkertijd zullen we discipelschapklassen hebben voor
de gelovigen (gericht op verschillende boeken van de Bi-
jbel), retraites voor stellen, huwelijks- en opvoedingscon-
ferenties, en retraites voor tieners. Terwijl we plannen,
schatten we in dat ons doel is om het evangelie met ongev-
eer 2000 mensen te delen gedurende de hele zomer.

Beste vriend, we zouden het zeer waarderen als u een mo-
ment zou kunnen nemen om voor de volgende
gebedspunten te bidden:

o Bid alstublieft dat de Heer de harten zal openen van de- -
genen die het evangelie zullen horen, en bid alstublieft |
voor een geestelijke honger.

« Bid alstublieft dat al onze vrijwilligers en onze staf in al
onze kerken meerdere mogelijkheden zullen hebben om
het evangelie duidelijk te verkondigen.

o Bid alstublieft dat al onze kerken de geur van Christus
zullen zijn in alle wijken waarin we aanwezig zijn.




INTERNATIONAAL BIJBELS TRAININGSCENTRUM

Ik, Edi, voelde me geweldig toen ik door het bouwpro-
ject liep dat gaande is voor het Internationaal Bijbels
Trainingscentrum (IBTC). Toen ik vorig jaar vertrok,
hadden we net een inwijdingsceremonie op het terrein
gehouden, en nu met mijn eigen ogen te zien wat de
trouw van de Heer in een jaar heeft gedaan, is heel bi-
jzonder.

Ik had een vergadering met het bouwteam en moest en-
kele praktische uitdagingen bespreken die zijn ontstaan
door verwaarloosde aspecten van de Albanese overheid.
Een deel van de bouwvergunning die we van de overheid
hebben ontvangen, verplichtte het waterdepartement van
de overheid om het water naar de bouwplaats te brengen, en we hebben alle rekeningen daarvoor al
betaald. Maar het water is nooit aangekomen vanwege nalatigheid, en we zijn gedwongen water per
tankwagen aan te voeren, wat onlangs enkele moeilijkheden heeft veroorzaakt en de bouw heeft ver-
traagd. Bid alstublieft dat de Heer ons wijsheid zal geven
om de oplossing te bepalen.

o Tegeljjkertijd werken we eraan om de tweede groep
pastors en hun families naar Albani€ te laten komen om
de Bijbelse, thuisonderwijs- en beroepsopleidingen te
volgen, gecombineerd voor enkele maanden. We over-
wegen om ongeveer 10 families naar dit programma te
laten komen. Bid alstublieft dat alle documentatie soepel
zal verlopen, en bid dat de Heer in de financiéle aspecten
van deze training zal voorzien. Om 10 families te
ontvangen, moeten we €125.000 inzamelen voor al hun
reis- en
verblijfskosten in Albanié gedurende de zeven
maanden dat ze hier zullen zijn. Ze komen uit afgel-
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hen ondersteunen en helpen om beter toegerust te TR
worden, zodat ze versterkt en voorbereid zullen zijn
om het evangelie te verspreiden via hun kerken in de
afgelegen gebieden van de wereld.

o Bid alstublieft dat de Heer dit bedrag zal voorzien
zodat we deze waardevolle families kunnen laten
komen om getraind en toegerust te worden.

o Bid alstublieft voor ons team terwijl we werken aan
de voorbereiding van de lesplannen en de logistiek.



EEN KERKPLANTING IN TURKIJE

Het is een historisch evenement voor onze bediening
om binnenkort een kerkplanting in Turkije te kunnen
starten. God is zeer goed voor ons geweest door deze
geweldige deur voor ons te openen. Als Albanezen
hebben we een unieke positie ten opzichte van
Turkije; Turkse mensen houden van Albanezen.
Deze kerkplanting zal in samenwerking zijn met
inheemse Turkse en Iraanse gelovigen. Ik, Edi, zal
Turkije bezoeken tijdens mei-juni.

Bid alstublieft terwijl we de laatste voorbereidingen treffen, dat de Heer deze kerkplanting zal
gebruiken voor de verspreiding van Zijn evangelie in dat deel van de wereld dat al heel lang in
duisternis verkeert.

GOSPEL ONLINE ENGELSE
EVANGELISATIEGESPREKKEN

Dit programma is een geweldige kans geweest om het evangelie te delen met veel Albanezen,
waarbij Engels als instrument wordt gebruikt. We herstarten dit programma eind september. Hoe
werkt het? We moedigen solide Amerikaanse gelovigen aan om 1 uur per week gedurende in
totaal 10 weken online met een Albanees te ontmoeten en het evangelie met hen te delen, waarbij
Engels als instrument wordt gebruikt. Het is een fantastische evangelisatiemogelijkheid. Als u
overweegt deel te nemen aan dit project, neem dan contact met ons op via office@illyricum.org.

Als u meer informatie wilt, bezoek dan onze website: https:/www.illyricum.org/how-you-can-
help

VYoor contributie:

Heeft ons werk in Albanié indruk op u gemaakt en zou u ons willen onder-
steunen?

Uw financiéle bijdrage is zeer welkom en kan via rekeningnummer
NL81 RABO 0167779109 t.n.v.
Stichting Illyricum overgemaakt worden o.v.v. “Illyricum Movement Albania”

Hartelijk Dank voor uw bijdrage!
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