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 We zouden zo graag met jou willen delen, dierbare 

vriend, maar we voelen ons beperkt door de 

woorden op dit papier. Ons diepste verlangen bij het 

delen van ons leven en onze bediening met jou is om 

jou te inspireren in jouw eigen leven, zodat je 

persoonlijk kunt ervaren en zien dat de Heer goed 

is.". Als gezin houden we van je en waarderen we je, 

en we bidden voor je. 

We zijn zo dankbaar voor de Heer voor alle 

moeilijkheden en uitdagingen die we hebben 

meegemaakt, omdat we door hen uit de eerste hand Zijn soevereine en liefdevolle betrokkenheid 

hebben kunnen ervaren. We hebben een verhaal te vertellen, en dat zou er niet zijn geweest als we niet 

door moeilijke tijden waren gegaan. Deze passage is zo levendig geweest in onze familie: "Maar 

mensen die op de Heer vertrouwen zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze 

zullen lopen, maar niet moe worden. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken. 

Op 23 oktober zijn we na 40 dagen in Albani± in de Verenigde Staten geland, waar we onze families 

en kerken hebben bezocht. Met een hart vol dankbaarheid willen we kort met je delen wat we in 

Albani± hebben ervaren en wat er voor ons ligt. 

Een week nadat we het geweldige nieuws ontvingen dat een kostbare en dierbare zus heeft ingestemd 

om de nierdonor te zijn voor Bona, ontvingen we ander 

geweldig nieuws over de toekomst van Noel. 

The Master's University in Californi± heeft Noel 

geaccepteerd als student, beginnend in het najaar van 

2024. We zijn hier zo dankbaar voor omdat het een zeer 

godsdienstige universiteit is met een sterke nadruk op 

Christus. Bid alsjeblieft dat de Heer de noodzakelijke 

studiebeurs zal voorzien die hij nodig heeft. Hij heeft een 

verlangen om de Heer in voltijds dienstwerk te dienen en dit 

zal hem helpen zich daarop voor te bereiden. 

Terwijl we in Albani± waren, hebben we geweldige 

momenten beleefd met beide zijden van onze families, waar we hebben gezien hoe de Heer in hun 

levens werkt en Bona's gezondheidssituatie gebruikt om de muren van ongeloof te doorbreken voor 

degenen die nog geen gelovigen zijn, en om de harten van de familieleden die al gelovigen zijn, aan te 

moedigen. 

Het was zo speciaal om onze kerkleden en ons team te ontmoeten, om met hen te bidden en te delen, 

en te praten over het proces van kerkplanting in de huidige kerken en de toekomst van onze 

DEMO FAMILIE HOEK  
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bediening in Albani±, waar we zo blij 

mee zijn om het met jou te delen in deze 

brief. 

Terwijl we ons hier in Los Angeles 

vestigen, zijn we zo dankbaar voor de 

opofferingen van broeders en zusters die 

ons bijstaan en ons helpen met een prachtig 

huis om in te verblijven, een auto om te 

gebruiken en vele andere aspecten. 

Bona begint in de komende week met de behandeling die zal bestaan uit het verlagen van haar 

antilichamen om haar voor te bereiden op de 

niertransplantatie die op 12 december zal plaatsvinden. Bid 

alsjeblieft dat ze energie zal hebben tijdens deze weken en dat 

de Heer haar zal beschermen tegen ziekte, aangezien ze een 

zwak immuunsysteem zal hebben. 

Op dit moment kunnen de artsen niet voorspellen hoeveel tijd 

we in de VS zullen moeten verblijven voor herstel na de 

transplantatie, maar het zal zeker minstens 3 maanden zijn. 

Bid met ons mee voor de kostbare nierdonor, terwijl ze zich 

ook voorbereidt om naar Los Angeles te komen, dat de Heer 

haar en haar familie zal leiden en dat ze Zijn machtige hand in 

alle opzichten zullen ervaren. 

Bid alsjeblieft dat de Heer financi±le voorziening zal blijven bieden voor onze tijd in Los Angeles en 
voor alle kosten die de komende maanden zullen komen. 

INTERNATIONAAL BIJBE LS TRAININGSCENTRUM  

Het was zo'n grote vreugde om nu 

de eerste verdieping van beide 

gebouwen van IBTC in aanbouw 

te zien. Zo'n uniek gevoel om 

persoonlijk te ervaren dat op deze 

plek binnenkort honderden 

inheemse christelijke gezinnen uit 

de afgelegen gebieden van de 

wereld zullen komen om getraind 

en uitgerust te worden, zodat ze 

terug kunnen gaan om 

kerkplanting voort te zetten in 

afgelegen gebieden van de wereld. Ze zullen worden getraind in de bediening en de Bijbel, in 

thuisonderwijs om hen en andere gezinnen te helpen met hun kinderen, en ze worden uitgerust met 

een beroep om zelfvoorzienend te zijn. 

Terwijl we plannen maken met ons team, zouden we graag zien dat de tweede groep gezinnen uit de 

afgelegen gebieden van de wereld medio 2024 komt,  
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dat is ons verlangen, maar alles zal afhangen van hoe snel we de gebouwen gereed kunnen hebben 

om de gezinnen te huisvesten. We zijn gezegend met een groep leraren die klaar staan om les te 

geven en ze hebben hard gewerkt aan hun leerplannen. We werken eraan dat de tweede groep 

gezinnen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika zal komen. 

Voor mij om op de fundamenten van dit belangrijke 

trainings- en toerustingscentrum te staan, is een 

getuigenis van een historische zendingsinspanning die 

begint in het land van Albani± om mensen over de hele 

wereld te bereiken, en vooral degenen die in afgelegen 

gebieden wonen. 

Wie had ooit gedacht, slechts enkele decennia geleden, 

dat Albani± - het meest gesloten land ter wereld, in 

1967 uitgeroepen tot het eerste officieel atheµstische 

land door een communistische dictator, en daarvoor een 

duistere geschiedenis van meer dan 500 jaar onder het 

Otomaanse rijk, en een zeer jonge kerk sinds 1991 waar 

de eerste generatie christenen nog steeds leert om met God te wandelen - een centrum zou worden 

voor de training en toerusting van inheemse kerkleiders om naar andere delen van de wereld te 

worden gestuurd om het licht van het evangelie te brengen door te prediken over berouw en 

vertrouwen in de Zoon van God? Dit is het verhaal van God; oh, wat zijn we gezegend om 

deelnemers en getuigen te zijn van Zijn 

verbazingwekkende werk van redding onder 

de verlorenen. 

- Bid alsjeblieft dat de Heer 218.856 euro 

zal voorzien voor de bouw van het tweede 

gebouw (de bouwvergunning vereist dat we 

beide gebouwen voltooien voordat de 

overheid ze kan certificeren als 

functioneel). 

- Bid voor de kosten van meubels, 

apparatuur, lesmaterialen, bibliotheek, 
lokalen, keukenapparatuur, van het eerste 

gebouw die tegen maart 2024 beschikbaar 

zullen zijn. In totaal worden deze kosten 

voor het eerste gebouw geschat op 

280.000 euro. 

Vanuit Albani± hopen we dat broers en zussen in Nederland ons kunnen helpen met het deels kunnen 

voorzien in genoemde IBTC interieurbenodigdheden. Het meubilair voor het inkleden van de 

verblijfs-appartementen; bedden, stoelen en tafels, enz. is het eerste wat we nodig hebben.  

SPECIAL VERZOEK AAN ONZE BROERS EN ZUSSEN 

IN NEDERLAND  
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TURKIJE, POTENTIELE KERKPLANT  

In het voorjaar van 2024 zal een interessant aspect van onze bediening beginnen. We werken samen 

met lokale Turkse christenen en zullen een 

kerk planten onder mensen in Turkije. Na 
enkele jaren van gebed en zoektocht heeft de 

Heer voor onze bediening de deur geopend 

om een kerk in Turkije te planten. De kerk in 

Turkije is nog klein maar trouw en actief, het 
lijkt op de kerk van Smyrna in het boek 

Openbaring, die zich in het huidige Turkse 

gebied bevond. Bid alsjeblieft voor het team 

van inheemse gelovigen dat 
verantwoordelijk is voor het 

kerkplantingswerk terwijl ze zich 

voorbereiden. 

ONLINE ENGELSE EVANG ELIEGESPREKKEN  

Al enkele jaren hebben we het voorrecht om online Amerikaanse gelovigen te koppelen die Christus 

bekend willen maken, aan Albanese niet-gelovigen die hun Engelse vaardigheden willen verbeteren. 

Nadat we ze hebben gekoppeld, ontmoeten ze 

elkaar online eens per week gedurende in totaal 

10 weken. Door Gods genade hebben we een 

geweldig curriculum ontwikkeld met de nadruk 

op het delen van het evangelie. We hebben 

honderden Amerikanen en Britten betrokken 

gezien bij deze unieke 

evangelisatiemogelijkheid en tientallen 

Albanezen hebben de Heer leren kennen dankzij 

dit project. 

We zijn verheugd om aan te kondigen dat we dit 

project in februari 2024 opnieuw zullen starten. 

Halverwege januari 20, 2024 om 10.00 uur EST zullen we de online trainingssessie van dit 

project hebben, en we moedigen je aan om die datum te markeren zodat je kunt leren hoe dit project 

werkt. 

We zullen binnenkort meer gedetailleerde informatie sturen. 

Omdat de beschikbare kwaliteit in Albani± niet voldoet en ook te duur is, is de hoop gevestigd op 

meubilair voorradig in Nederland. Mocht jij in de meubel of interieurbranche werkzaam zijn en ons 

met idee±n willen helpen, of dat je mensen met ervaring op dit gebied kent die hierin iets kunnen 

betekenen dan willen we je vragen om een bericht te sturen naar info@illyricum.org . Schroom niet, 

we hebben hierin echt hulp nodig. 

mailto:info@illyricum.org
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ZOMER 2024, KOM NAAR ALBANIE,  

SLUIT JE BIJ ONS AAN ! 

Tijdens de zomer van 2024, en meer specifiek van 15 juni 2024 tot 15 augustus 2024, zullen we een 

Zomerevangelisatie hebben, waar de focus zal liggen op het delen van het evangelie met jongeren, 

tieners, jongvolwassenen, gezinnen, en we 

zullen ook tijd hebben voor een 

discipelschapconferentie. God werkt op een 

prachtige manier in Albani± en we zouden 

het geweldig vinden als je je bij ons 

aansluit. 

Je bent meer dan welkom om je bij ons aan 

te sluiten voor een paar dagen of gedurende 

de hele periode, zoals je kunt. Het zou een 

zegen zijn als je ook mensen uit je kerk of 

je vrienden zou kunnen uitnodigen om 

erover na te denken. 

Voor meer informatie kun je contact met 

ons opnemen via info@illyricum.org. 

Vanaf januari 2024 tot december 2024 is ons verlangen om over de hele wereld ongeveer 250 kleine 

gebedsgroepen te cre±ren die eens per maand zullen 

samenkomen en specifiek zullen bidden voor onze 

bediening terwijl we kerken planten onder niet-christenen.  

Hoe werkt dat?  

- We willen je aanmoedigen om te overwegen om met 

enkele van je vrienden (tussen 3 en 8 personen) te praten 

die niet op de hoogte zijn van onze bediening en samen een 

tijd te plannen waarop je persoonlijk zult samenkomen en 

specifiek zult bidden voor onze bediening.  

- We zullen je specifieke gebedsverzoeken sturen en we 

zouden ook graag gebedsverzoeken van jou en je groep 

ontvangen, zodat we die met andere groepen kunnen delen. 

- Het hebben van regelmatige kleine gebedsgroepen zal een 

zegen zijn en zal het evangelie dieper in de wereld brengen 

en vrucht dragen voor het koninkrijk van God. 

Als je vragen hebt, laat het ons weten via info@illyricum.org. 

KLEINE GEBEDSGROEPEN  

mailto:info@illyricum.org
mailto:info@illyricum.org
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Voordat we Albani± verlieten, had ik (Edi) het voorrecht om Iris te dopen, een jong meisje dat de 

Heer heeft leren kennen. Ze kwam voor het eerst naar onze 

kerk vanwege de zomerkampen en begon interesse te 

tonen in het Evangelie. Als gevolg van haar invloed 

wonen nu ook haar ouders, Juli en Ornela, de Emanuel-

kerk bij. Ze heeft een sterke toewijding aan de Heer en een 

diep verlangen om Zijn woord toe te passen. Bid 

alsjeblieft voor haar en haar familie. 

Deze maand zijn 

10 leden van de 

Emanuel-kerk 

begonnen met een 

Bijbelse 

theologische 

opleiding in 

Albani±, waar ze meer kennis opdoen van de Bijbel en de leer 

ervan. Het is een vreugde om hun liefde voor het Woord van 

God te zien. Bid alsjeblieft dat de Heer hun tijd om te leren zal 

vermenigvuldigen en een dieper vuur voor Zijn woord in hen 

zal aanwakkeren. 

We willen ook graag het verhaal van de familie Marku delen. 

Het is een zegen voor ons om het Evangelie met hen te delen. 

We hebben Dorian en Joana leren kennen toen ze deze zomer 

voor het eerst naar de Engelse lessen van de kerk kwamen. Ze komen beiden uit verschillende 

religieuze achtergronden. Ze zijn de ouders van een 9-jarige jongen genaamd Albi en een 4-jarig 

meisje genaamd Diora. We hebben al maanden een 

goede relatie met dit echtpaar en dit heeft ons in staat 

gesteld om openlijk te discussi±ren over de verschillen 

tussen religies en om het Evangelie en de liefde van 

Christus te delen. Er zijn veel Bijbelverzen geweest die 

voor hen beiden moeilijk te begrijpen zijn, maar ze 

staan nog steeds open voor het bijwonen van de kerk. 

Dorian is begonnen met deelname aan de Bijbelstudie 

en als ouders staan ze hun zoon Albi toe om de 

kinderbediening bij te wonen. We hopen en bidden dat 

het zaad van het Evangelie in hun harten geplant is en 

dat ze op een dag het geschenk van Gods liefde, Jezus' 

offer en Zijn redding zullen aanvaarden. Bid alsjeblieft met ons mee voor de familie Marku. 

In de loop der jaren hebben we gezien hoe belangrijk het is in onze cultuur dat wanneer we zorg en 

liefde tonen aan kinderen, ouders zo open staan en bereid zijn om het Evangelie te horen.  

NIEUWS VAN DE EMANUEL FRESKU KERK  
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KOSOVO KERK  

Deze maand brachten we een kort bezoek aan Montenegro met 

de kerkgemeente gedurende twee dagen. Het was een zeer 

gezegende tijd voor ons omdat twee meisjes besloten zich 

tijdens deze reis te laten dopen. Als kerk zijn we dankbaar 

voor hoe de Heer ons geestelijk en in aantal laat groeien. Ik 

ben dankbaar voor de manier waarop God onze familie en kerk 

leidt, en bid alsjeblieft dat God ons sterk zal blijven maken. 

Bid voor de twee meisjes A.B en D.B dat God hen zal vullen 

met zegeningen en dat hun levens gewijd zullen zijn aan het 

dienen van onze Heer. 

Dit is geweldig nieuws, aangezien Kosovo voornamelijk een zeer sterke religie heeft en het 

bekendmaken van Christus geen eenvoudige taak is. Maar God bouwt Zijn kerk en wij getuigen 

ervan. 

(Geschreven door de kerkenraad van Kosovo Kerk, Xhevat en Valentina) 

80% van de mensen die de 

Emanuel-kerk bezoeken, is daar 

gekomen omdat hun kinderen eerst 

naar de kerk kwamen via de 

VakantieBijbelSchool-programma's 

tijdens de zomers en meer. 

In Albani± ervaren kinderen weinig 

zorg om hen heen, hun ouders zijn 

druk met werk, hun leraren en 

anderen tonen weinig liefde, en ze worden gevormd door een harde cultuur. We hebben in de loop der 

jaren gezien hoezeer ze het Evangelie nodig hebben vanaf een jonge leeftijd en hoezeer hun ouders 

beµnvloed worden wanneer ze zien dat hun kinderen worden verzorgd en getransformeerd door het 

Woord van God. 

Daarom overwegen we serieus om een christelijke 

kleuterschool en naschoolse opvang te openen die 

jarenlang zal voortduren. We zijn bezig met het 
ontwikkelen van een christelijk curriculum en hopen 

dit bij de overheid te registreren. Dit zal een van de 

zeer weinige christelijke instellingen in Albani± zijn, 

en we bidden dat de overheid het zal accepteren. Bid 
alsjeblieft met ons mee dat de Heer deze deur voor 

het Evangelie zal openen, zodat de hele buurt van 

60.000 mensen in het Fresku-gebied door het 

Evangelie zal worden beµnvloed. 

 

(Geschreven door de kerkenraad van Emanuel Kerk, Edi & Bona, Elton & Ida)  
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EKLESIA KERK  

Lieve broeders en zusters in Christus! Moge 

de genade van onze Heer op jullie en jullie 

families rusten, op deze gezegende dag! 

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe 

locatie voor de kerk, omdat we nog steeds 

moeite hebben om een plaats te vinden voor 

dezelfde huurprijs. Het is erg moeilijk 

vanwege de daling van de waarde van de 

euro, de huurprijzen stijgen elke dag. Bid 

alsjeblieft dat God ons zal zegenen met een 

nieuwe locatie waar we kunnen samenkomen voor Zijn glorie en 

om Zijn evangelie te delen. 

Deze week is een groep tieners uit een partnerkerk in Nederland 

naar onze kerk gekomen, en door dit bezoek is er een grote groep 

tieners uit de wiskundeklassen naar de tienerbijeenkomst 

gekomen, en we hebben samen onze verhalen en ervaringen 

gedeeld. Bid alsjeblieft dat God de ogen en harten van deze 

tieners zal 

openen voor 

Zijn Zoon, 

Jezus, en voor Zijn evangelie van redding. 

We zijn van plan om in de komende maand een 

bediening te starten voor de dames uit onze 
buurt. Bid alsjeblieft dat God deze bediening zal 

zegenen en dat Hij alle vrouwen zal roepen die 

Hij heeft uitgekozen voor Zijn Koninkrijk. Bid 

dat God de kerkdames zal gebruiken om Zijn 

goede nieuws van redding door geloof in Jezus 
Christus te delen. 

 

(Geschreven door de kerkenraad van Eklesia Kerk, Artur en Teuta) 

 Heeft ons werk in Albani± indruk op u gemaakt en zou u ons willen onder-

steunen?  

Uw financi±le bijdrage is zeer welkom en kan via rekeningnummer  

NL81 RABO 0167779109 t.n.v.   

Stichting Illyricum overgemaakt worden o.v.v. �³Illyricum Movement Albania�´���� 
Hartelijk Dank voor uw bijdrage! 

Voor contributie:  


